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Afgaande op Pinksteren  
 

Je kunt het scheepje in de Kibboets 

Ginosar, gelegen aan het Meer van Galilea, 

gaan bezien. Twee Israëlische broers, 

vissers, vonden hem in het zand 

verscholen, toen ze over de oever liepen. 

Na een behandeling van negen  jaren 

dobbert de Jezusboot daar in een eigen 

bassin. Een schip uit de tijd van Jezus! Als 

je erbij staat ga je vanzelf mijmeren over 

toen: dit scheepje v oer toen over het 

meer. Misschien was het wel het schip van 

Petrus. Misschien heeft Jezus er in gevaren. `Hij leerde de scharen 

van het schip uit`, lezen we in het Lucasevangelie.  

 

Dat was zo´n 2000 jaar geleden. En wat is er sindsdien veel 

gebeurd: Kruis.  Opstanding, Pinksteren: Geboorte van de Kerk, 

Reformatie, Kerkscheuri ngen, Kerken in Voorburg, PKN, é én 

wijkgemeente.  

Afgaande op Pinksteren besef je ineens dat je deel mag hebben aan 

een gebeuren dat groter is dan alle groten der aarde, dat alles wat 

mog elijk is overtreft, en dat uitzicht geeft op: GODS KONINKRIJK.  

God bouwt zijn Rijk: met ons, zonder ons, ondanks ons, en toch 

VOOR ONS!  

 

Afgaande op Pinksteren wens ik ons van harte zegen toe in het 

werkzaam zijn in en met de wijngaard van de Heer te Voorb urg. 

Met de gaven die EEN IEDER van ons geschonken zijn. En met de 

bede dat de vrucht van de Geest in Voorburg meer en meer 

zichtbaar mag worden: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing 

(Galaten 5:22).  

En in mijn hoofd en hart zingt een liedje:  

Scheepke onder Jezus hoede...  

 

Een gezegend Pinksterfeest!  

Ds. T. Koelewijn  
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Een nieuw begin!  
 

In zijn mooi geschreven en fraai 

uitgegeven boekje over óVoorburgs jong 

erfgoedô noemt ons gemeentelid, 

Jacques Plugge, het een tragedie dat de 

Opstandingskerk gedoemd is te 

verdwijnen. Daarmee verwoordt hij een 

gedachte, die velen met hem delen. Een 

tragedie ziet op een dreigend gevaar, 

een calamiteit, voortgekomen uit het 

verleden. Met uitzondering van de  

Engelse tragedie van Shakespeare. Deze 

kondigt een onzekere, maar glorierijke 

toekomst aan.  

Na de overwinning op de Spaanse Armada was voor Engeland een 

vrije toegang ontstaan naar de Nieuwe Wereld. Het begin van het 

ontstaan van het Britse imperium. Plu gge heeft de Griekse tragedie 

voor ogen met de monumentale Oude Kerk als het dreigende 

gevaar voor de Opstandingskerk. Het monument van de 

wederopbouw in Voorburg moet wijken voor een bouwwerk dat 700 

jaar eerder is gebouwd. De aankondiging van een Grieks drama of 

van een mooie toekomst voor onze nieuw gevormde gemeente? De 

toekomst zal het leren. Feit is dat de noodzaak tot samengaan van 

beide wijkgemeenten is ingegeven door het teruglopend kerkbezoek 

en afnemende kerkelijke bijdragen. Daarbij is de keuze gemaakt de 

Oude Kerk te behouden voor de eredienst en de vieringen in de 

Opstandingskerk te beëindigen.    

 

Afscheid van  de Opstandingskerk  

Op 17 mei a.s. houden we de laatste viering in de Opstandingskerk. 

Ruim vijftig jaar na de officiële ingebruikname, 1 mei 1964, zal de 

kerk aan de eredienst van onze gemeente worden onttrokken. Wat 

met het gebouw daarna zal gaan gebeuren is onbekend. Plugge 

pleit ervoor óhet enige ongeschonden en in authentieke vorm 

bewaard gebleven gebouw van de hand van een Voorburgse  

ingezetene uit een historisch belangrijke periodeô, als jong 

monument, de bescherming te bieden die het verdient. Hopelijk zal 
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zijn pleidooi weerklank vinden en het gebouw behouden kunnen 

blijven.  

Om de overgang van de Opstandingskerk naar de Oude Kerk 

zorgvuldig te laten plaatsvinden, heeft de kerkenraad een 

Commissie Inventarisatie en Inrichting ingesteld. De commissie 

maakt een inventarisatie van alle relevante zaken in de 

Opstandingskerk en Oude Kerk, mede met het oog op de nieuwe 

inrichting van de Oud e Kerk en een respectvol omgaan met zaken 

die waardevol en dierbaar zijn.  

 

Samen vieren  

Vanaf Pasen vormen de beide wijkdelen ook in de vieringen één 

gemeente. De vieringen vinden beurtelings plaats in een van beide 

kerkgebouwen. In de dienst wordt de ord e gevolgd, zoals men dit in 

het betreffende wijkdeel gewoon was. Op het feest van de 

uitstorting van de Heilige Geest, Pinksteren, komt aan deze situatie 

een einde en zal er een nieuw begin worden gemaakt in de Oude 

Kerk, met een aangepaste Orde van Dienst , voorbereid door de 

Commissie Liturgie en Eredienst. Het interieur van de kerk zal 

geleidelijk aangepast worden aan de veranderde situatie, zodat 

deze door alle kerkgangers als nieuw kan worden ervaren. 

Uitnodigend en verbindend, een thuis voor de hele ge meente. Met 

ruimte voor jongeren en aantrekkelijk ook voor buitenstaanders. 

Bijzondere aandacht zal gegeven worden aan de ouderen onder 

ons, die slecht ter been zijn of anderszins op hulp van anderen zijn 

aangewezen. Het vervoer naar en van de kerk zal zo ingericht 

worden dat dit voor ieder passend is. Voor wie dit nodig heeft zal 

een parkeerplaats direct naast de kerk worden gereserveerd. Een 

en ander wordt door de Commissie Vervoer Ouderen voorbereid.  

 

Ten  slotte  

De stap naar de Oude Kerk valt een aantal  uit ons midden zwaar en 

zal wellicht (nog) niet door iedereen kunnen worden gemaakt. Het 

vergt een bijzondere inspanning van ons allen om elkaar niet uit het 

oog te verliezen en liefdevol naar elkaar om te zien, door elkaar te 

bemoedigen en te troosten. I mmers waar liefde woont , gebiedt de 

Heer zijn zegen!   

Ds. Jaap van de Meent  
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Toelichting op de beide diensten  

 

Van uittocht naar intocht  
 

Op 17 mei a.s. zijn wij voor de laatste keer bijeen als gemeente in 

de Opstandingskerk. Voor velen die gewoon waren in  de 

Opstandingskerk te r kerke te gaan zal dit moeilijk zijn. Ze zijn er zo 

vertrouwd mee geraakt ; v reugde en verdriet met elkaar gedeeld. 

Voor hun zal de overgang naar de Oude Kerk daarom niet 

vanzelfsprekend zijn. Een aantal overweegt elders ter kerke te 

gaan, sommigen weten het zeker. Duidelijk is dat het voor allen 

wennen zal zijn om vertrouwd te worden met de nieuwe situatie. 

Belangrijk daarin zal zijn, dat we elkaar niet uit het oog verliezen en 

elkaar niet loslaten. Welke keuze er ook gemaakt gaat wor den, we 

blijven broeders en zusters in de Heer!  

 

Één geheel  

De laatste dienst in de 

Opstandingskerk is 

voorbereid door een groepje 

gemeenteleden, samen met 

mij als voorganger. Dat was 

heel inspirerend. De dienst 

zal een gewone viering zijn, 

met een optred en van enkele 

solisten en bijzondere 

momenten. Gelske van der 

Duin zal een lied ten gehore brengen en Eelco Nieuwenhuis zal op 

zijn trompet spelen. Puzzelstukjes zullen worden samengevoegd tot 

één geheel, een afbeelding van beide kerkgebouwen, maar dan 

and ers. Aan het slot van de viering zullen jongeren enkele 

voorwerpen de kerk uitdragen, bij wijze van uittocht: Bijbel, 

Paaskaars, Koptisch kruis en Gedenkboek, waarin de namen staan 

geschreven van de overleden en. Om mee te nemen naar de Oude 

Kerk. Bij het v erlaten van de kerkzaal ontvangen alle kerkgangers 

een witte roos met een passende tekst, uitgedeeld door de kinderen 
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van de kinderkerk. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 

de hal van de kerk.  

 

Feest van de Geest  

Op 24 mei a.s., 

Pinksteren, ho pen we 

elkaar te ontmoeten in 

de Oude Kerk. Ook deze 

dienst zal een gewone 

viering zijn, waarin we 

het feest van de Geest 

zullen vieren. Bij de 

aanvang van de dienst 

zullen Bijbel, Paaskaars, 

Koptisch kruis en 

Gedenkboek uit de 

Opstandingskerk in de kerk w orden binnen gebracht, bij wijze van 

intocht, en in de kerk een plaats worden gegeven. Aan beide 

vieringen zal de cantorij haar medewerking verlenen onder leiding 

van onze cantororganisten, Gerrit van Eeden en Wim Loef. Na 

afloop ontvangen alle kerkgangers  een foto van de afbeelding van 

de puzzel die in de Opstandingskerk, de week eerder, gelegd is. 

Daarna is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten, in de Voorhof.  

 

Ds. Jaap van de Meent  
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Annelies Hommens versterkt ons pastoraat  

 

óSoms zie je een glimp van God. Dat geeft 

inspiratie.ô 
 

Sinds half maart versterkt Annelies Hommens - van de Steeg 

(34) onze gemeente binnen het pastoraat. óInvaldominee 

noem ik het zelf,ô zegt Annelies. Een kennismaking met deze 

enthousiaste theoloog.  

 

Ze komt uit Utrecht en z ingt graag; bijvoorbeeld bij het Vocaal 

Theologen Ensemble. Annelies is in 2007 afgestudeerd als theoloog 

ï met als specialisatie Oude Testament en pastoraat. Inmiddels is 

ze getrouwd met Hans. Annelies: 

óHans komt uit Duitsland en we 

leerden elkaar kennen  elkaar via ons 

werk; ik voor het Studentenpastoraat 

en hij werkte bij een Europese 

internationale studentenorganisatie.ô  

Een conferentieweekend in Wenen 

leidde tot een (lange afstands - )relatie. 

óDrie maanden voor ons trouwen in 

2014 gingen we samen in Vo orburg 

wonen, en waren we betrokken bij de 

Koningkerk, die op loopafstand van 

ons huis is.ô 

Al vijf jaar werkt Annelies als 

predikant en geestelijk verzorger in 

Verpleeghuis Nolenshaghe in Den 

Haag. óOmdat ik graag verder wilde in 

het gemeentewerk was ik b lij van Jan 

van der Wolf te horen dat ik hier misschien een rol in het pastoraat 

en catechese kon vervullen. Sinds maart ben ik óinvaldomineeô bij 

de Opstandingskerk -Oude Kerk en  heb ik dus twee parttime banen.ô 
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Een voorbeeldfunctie  

Tijdens haar studie hebben enkele predikanten als voorbeeld 

gediend voor Anneliesô huidige werkwijze. óBij mijn ñkerkelijke 

opleidingò liep ik stage in het ziekenhuis. Daar was een heel ervaren 

vrouwelijke predikant en haar milde, open houding trof mij. 

Datzelfde heb ik ervar en bij een dominee van de Gereformeerde 

Bondgemeente die onze seminarie -groep begeleidde. Hij was zo 

begripvol, ook bijvoorbeeld naar mensen die bezwaren hadden bij 

bepaalde Bijbelpassages. ñHet is ook een moeilijk boek, dus het is 

niet zo gek dat mensen e en kritische houding hebben,ò zei hij dan. 

Echt een voorbeeld voor mij.ô 

De pastorale werkzaamheden doet Annelies samen met ds. 

Koelewijn. óOnlangs is de gecombineerde gemeente  geografisch in 

secties opgedeeld. Allebei doen we daarin onze taken, zoals: 

cri sispastoraat (ziekenhuisopnames), overlijden, maar ook 

geboortes en huwelijken vallen eronder. Daarnaast ondersteunen en 

coachen we ambtsdragers.ô 

Een maand is nog niet veel om te kunnen zeggen hoe het haar 

bevalt, maar ze zegt enthousiast: óIk ben erg prettig ontvangen en 

ik krijg veel support.ô 

 

Een glimp van God  

Dat óde kerkô aan het veranderen is, en de bezoekaantallen 

teruglopen, ziet Annelies niet (alleen) als negatief. óHet gaat niet 

om getallen. Dat we als kerk kleiner worden, betekent dat we juist 

goed moeten nadenken over onze betekenis voor de wijk en voor de 

gemeente Voorburg. En laten we voor ogen houden waar we onze 

inspiratie vandaan halen en hoe we kunnen doorgaan.ô 

En wat geeft haarzelf inspiratie? Ze noemt een voorbeeld uit haar 

ziekenhuist ijd.  

óEen ernstig zieke Indonesische vrouw wilde een ziekenzalving in 

aanwezigheid van haar familie. Haar man was overleden, maar haar 

kinderen waren bijzonder betrokken. Ik was vrij jong en ik kende 

het ritueel nog niet. Ik heb toen ervaren dat ík het als  het ware niet 

zelf deed. Ik had het voorbereid, maar ik was afhankelijk van God. 

Tijdens de zalving voelden we allemaal Zijn aanwezigheid. Heel 

bijzonder was dat. De vrouw was gesterkt en overleed heel rustig 

na enkele dagen. Zoiets geeft mij inspiratie. En dan zie je weer: het 
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gaat niet om die getallen, maar om elk mens die een glimp van God 

ziet in zôn leven.ô  

 

Fusie  

Annelies komt bij ons in een tijd die niet makkelijk is voor menig 

gemeentelid. Zij snapt dat. óFusies zijn lastig. En ze kosten tijd. Er 

is geen eindpunt, en de kerk is in zôn algemeen ï maar zeker bij ons 

ï in beweging. Maar het zal betekenen dat we moeten leren 

loslaten. Dat is ingrijpend, maar het maakt de gezamenlijke 

toekomst ook veelbelovend.ô 

 

Margriet Zuidgeest  

 

 

Een ervaren redacte ur verlaat ons team  

 

Peter, bedankt voor het vele goede werk!  
 

Al meer dan 25 jaar werkt 

Peter Boverhoff in 

Communicatie en Public 

Relations (PR). Werken voor 

Communicatie en PR betekent 

dat je je inzet voor het 

bevorderen van wederzijds 

begrip tussen een  organisatie 

en h aar publieksgroepen. Eén 

van de redenen waarom  ds. 

Adrie Sterrenburg hem in 

1998 vroeg om deel te nemen 

aan de redactie van ons 

wijkblad. Communiceren 

tussen de redactie en de 

kerkleden. Hij heeft dat 17 

jaar met plezier gedaan. Een 

afsche idsinterviewé 
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Midden negentiger jaren draaide Peter al op volle toeren mee in het 

kerkenwerk. Hij was pastoraal medewerker en leidde samen met 

Fred van Klaveren een videoclub, genaamd Project 2000. Jongeren, 

gewapend met een videocamera, interviewden mense n op straat. 

Het doel was om verschillende standpunten te horen en ervan te 

leren. Elkaar te leren begrijpen. Met die achtergrond stapte hij in de 

redactie en daarvan wordt melding gemaakt in de Najaarseditie van 

ons wijkblad in 1998. Peter heeft 17 jaar l ang als redactielid 

meegewerkt. Peter: óDe kerk moet gedragen worden door de leden. 

Dat is werken in de wijngaard. Met alle kerkleden die kerk 

ondersteunen. Communiceren is daarbij belangrijk.  Naar elkaar 

luisteren en proberen met elkaar dezelfde taal te s preken. ô 

 

Veranderingen  

Alles verandert voortdurend en dat zien we ook in de kerk. óZo zijn 

er  veel discussies over kinderen aan het Avondmaal geweest. Dat 

was toen een heel gevoelig onderwerp. Het aantal deelnemers aan 

de kindernevendien st heeft erg geflu ctueerd. Het ñSamen op Wegò-

proces om Gereformeerden en Hervormden samen in de 

Protestantse Gemeente Voorburg (PGV) te laten opgaan heeft wat 

voeten in de aarde gehad. ô 

Peter geeft aan dat d e lay -out van het wijkblad ook veranderd is in 

de loop der tijd . óHet oog wil ook wat en daarom hebben we nu op 

de omslag mooi gekleurde fotoôs. Het is belangrijk als mensen die 

plaatjes herkennen. Dat wekt belangstelling en daarmee is het 

wijkblad een mooi visitekaartje voor de gemeente geworden. Het 

moet ook de sfeer v an onze gemeente uitstralen. De meditaties 

over het geloof en de artikelen over het werk wat we doen. ô 

 

Een brede kerk  

Wat is de essentie van óhet kerk zijnô? óToen de PGV een feit was, 

werd er op het Julianaplein en andere drukke plaatsen beschuit met 

mui sjes uitgedeeld. Daarover is toen veel gesproken en eigenlijk 

blijft de vraag over de essentie van het ñkerk zijnò altijd actueel. 

Het integreren van de wijkdelen Opstandingskerk en Oude Kerk 

roept soortgelijke vragen op.ô  

Peter gelooft in een brede kerk,  waarin iedereen welkom is. óDe 

kerk staat midden in de samenleving, die veelkleurig is en die vele 
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smaken kent. We moeten naar elkaar blijven luisteren, maar aan de 

andere kant moet de kerk ook een duidelijk profiel hebben. 

Duidelijk aangeven wat de doels tellingen zijn en waar de kerk voor 

staat. De samenleving moet ons als kerk herkennen. ô 

 

De Haeghe Groep  

Peter vond het altijd leuk om het redactionele werk voor ons 

wijkblad te doen en interviews af te nemen. Hij heeft in de 

afgelopen 17 jaar veel interes sante mensen ontmoet. Nu vindt hij 

het tijd worden om het stokje over te dragen. Peter: óDaar komen 

nog twee redenen bij. Bij het samenvoegen van de Opstandingskerk 

en de Oude Kerk moet er toch iemand beschikbaar komen, die zijn 

taak kan overnemen. En ik h eb een nieuwe baan als 

communicatie strateeg gekregen bij De Haeghe Groep en dat vergt 

zeker in het begin extra energie. Dit bedrijf is van de gemeente Den 

Haag voor mensen met een al dan niet tijdelijke afstand tot de 

arbeidsmarkt. De Haeghe Groep zorgt op  een sociale en zakelijke 

manier dat deze mensen toch weer kunnen participeren in de 

maatschappij. Dit doet de organisatie samen met en voor het 

bedrijfsleven en overheid. Bekijk voor meer informatie de website 

www. haeghegroep.nl  . 

 

Peter  heeft nog wat tips voor ons: óProbeer in het wijkblad zoveel 

mogelijk naar websites te verwijzen, denk eens aan sociale media 

en blijf nadenken over de vraag: ñHoe communiceer je met de 

buitenwereld?ò Bij dat laatste geeft de OKO een heel goed 

voorbeeld.  

Peter, namens de gehele redactie hartelijk dank voor je goede inzet 

en veel succes in je nieuwe baan. We hopen je nog vele keren in en 

om de kerk te ontmoeten. Het ga je goed!  

Alewijn Schouten  

 

  

http://www.haeghegroep.nl/
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Met Pasen is Pjotr gedoopt  
 

Jeroen e n Suzanne zijn ongeveer vijf jaar geleden in 

Voorburg komen wonen. Een jaar later sloot Suzanne zich 

aan bij de Oude of Martinikerk. Hun drie kinderen zijn in de 

Oude Kerk gedoopt. De jongste ï Pjotr ï onlangs met Pasen.  

 

Toen vier jaar geleden onze 

zoon Jesse werd geboren, 

hebben wij gesprekken 

gehad met ds . Sterrenburg 

ter inleiding op zijn doop. 

Dopen betekent voor mij het 

prachtige gebaar van God 

dat je altijd bij Hem terecht 

kunt en wordt opgenomen in 

de gemeente. Wij vinden het 

belangrijk dat onze ki nderen 

later zelf beslissen of en hoe 

zij hun geloof invullen. Maar 

wij geven hen graag mee dat 

er altijd iemand is waar zij 

van op aan kunnen, waar zij 

troost, houvast en rust 

kunnen vinden. Of ze nu blij 

zijn, verdriet hebben, zich 

verward voelen, eenzaa m of 

zoekende zijn. Jeroen is van huis uit niet gelovig opgevoed, maar is 

wel altijd geïnteresseerd geweest in het geloof.  Onze dochter 

Sophie is in 2012 geboren en ook zij is al vrij snel na ha ar geboorte 

gedoopt in de Oude K erk.  

 

Dol op broertje  

In 2014 raakte ik voor de derde keer zwanger. Na een voorspoedige 

bevalling werd onze zoon Pjotr geboren op 5 januari jl. Voor ons 

een prachtige start van het nieuwe jaar. Pjotr is vanaf dag 1 een 

uitermate lief, rustig en vrolijk mannetje , die geniet van alles wa t 

om hem heen gebeurt. En dat is nogal wat met zijn grote broer en 
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zus. Jesse en Sophie zijn dol op hun kleine broertje. Sophie 

verzorgt haar broertje door het helpen met een flesje geven, een 

luier verschonen en hem te knuffelen. Jesse laat trots al zijn 

speelgoed zien en legt Pjotr uit hoe zijn hijskraan werkt en dat hij, 

als hij ook 4 jaar wordt, eveneens met zijn speelgoed mag spelen.   

 

óGezamenlijke doop met Charlotte 

We zijn ontzettend dankbaar en genieten intens van ons gezin met 

drie prachtige kind eren. Drie weken na de geboorte van Pjotr werd 

Charlotte, de 

dochter van 

Eefje en Aart, 

geboren. 

Omdat Eefje 

en ik samen 

belijdenis 

hebben 

gedaan vorig 

jaar (en wij 

toen net 

allebei wisten 

dat we 

zwanger 

waren) hebben we het erover gehad om onze kinderen s amen te 

laten dopen. Het was even een uitdaging om iemand te vinden 

vanwege de fusie en omdat wij allebei graag onze kinderen in de 

Oude Kerk wilden laten dopen, maar uiteindelijk hebben wij het 

doopgesprek gehad met ds . Plaisier uit Rijswijk. Hij wilde de  

doopdienst met alle plezier doen en na een prettige kennismaking , 

waarin eigenlijk alles open was en wij veel ruimte voor inbreng in 

de dienst kregen, kijken wij terug op een prachtige dienst tijdens 

Pasen.   

 

Suzanne van der Meer  
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Hartelijk dank voor alle bijdragen!  

 

Spaaractie 40 dagentijd voor ziekenhuis in 

Arusha  
 

De kinderafdeling van het St. Elisabeth Hospital in Arusha in 

Tanzania wordt geleid door een Roemeense kinderarts. 

Financiële steun van de overheid is er niet en alleen giften 

houden het zieken huis op de been. Een hele uitdaging voor 

Jasmijn om daar als vrijwilliger te werken en lief en leed met 

de patiënten te delen.  

 

Iedere zondag tijdens de 

40 -dagentijd is er bij het 

uitgaan van de kerk 

gecollecteerd voor het St. 

Elisabeth Hospital in 

Arusha , Tanzania. De 

uiteindelijke opbrengst 

van het spaarpro ject is 

meer dan ú3400,-. 

Jasmijn: óWat een 

ontzettend mooi bedrag 

en zoveel meer dan ik 

had durven hopen! Iedere 

week werd er, met name door de Opstandingskerk, een groot 

bedrag ingezameld en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. ô  

 

Juiste materialen  

De v olgende stap is nu om de juiste materialen aan te schaffen. 

óMet dit mooie bedrag gaat dit zeker lukken. Om een indicatie te 

geven van de spullen die ik in Tanzania zal afgeven, noem ik een 

aantal voorbeelden: 200 paar steriele handschoenen, 150 

katheters,  100 infuusnaalden, 10 kraampakketten, 4 

saturatiemeters, 4 bloeddrukmeters, 4 glucosemeters en 50 pakjes 

Betadine zalfgazen. Dit is slechts een kleine greep aan al de spullen 

die ik mee zal nemen. ô  
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Acties  

Dankzij Jolanda Jousma is Jasmijn  in contact gebr acht met een 

kennis van haar die werkzaam is bij een medische groothandel. óHij 

kan mij helpen met het aanleveren van de benodigde spullen. Ook 

Willemine de Villeneuve heeft een actie opgezet in het Bronovo 

ziekenhuis, waar het personeel spullen die het zi ekenhuis kan 

missen, heeft gedoneerd. Daarnaast heeft Dirma Redelijkheid 

aangegeven dat er vanuit de huisartsenpraktijk van haar man ook 

nog medische hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld. Met al 

deze hulp ben ik ongelofelijk blij en ik weet zeker da t de mensen in 

het St. Elisabeth Hospital er net zo blij mee zullen zijn. Ik ben 

geraakt door ieders  meeleven, waardoor deze spaaractie een groot 

succes is geworden. In tegenstelling tot eerdere berichten kan ik 

niet in april, maar pas eind juni afreizen n aar Tanzania. Dit in 

verband met mijn verplichtingen op school. Uiteraard zal ik later dit 

jaar verslag uitbrengen van mijn bezoek. ô  

Jasmijn van Klaveren  

 

 

 

Interview met Jacques Plugge  
 

Architectuur, erfgoed en 

kunst van de Wederopbouw,  

zo heette de lez ing die 

Jacques Plugge op 9 april 

hield voor cursisten van 

kunsthistorica Anne Marie 

Boorsma. Een belangrijk 

onderwer p waar Jacques 

zich de laatste vijf  jaar in 

heeft vastgebeten. Die 

middag praatten we verder 

met een kopje thee in het 

zonnetje in de tuin van zijn 

huis aan de Waalhofflaan .  
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Jacques komt uit een ógemiddeldô gezin uit Den Haag, hij heeft een 

zus. óIk zat op de c hristelijke Da Costaschool. In m ijn tijd was er 

veel volk in de jeugddiensten onder leiding van ds. Visser in een 

gewezen bioscoop aa n het Prins Hendrikplein. Er werd gezongen 

met e en drumband. Na afloop dronken w e koffie in een pand aan de 

Javastraat. ô  

 

De jeugd wat bijbrengen  

Na de HBS (De Populier) ging hij in Delft werktuigbouwkunde 

studeren en werd daar lid van CSR  (Civitas Studio sorum 

Reformatorum) , een  christelijke studentenvereniging).  óIn 

teamverband gaf ik  leiding aan zomerkampen, winterkampen en 

bijspijkerkampen. ô Ook nu hij  niet meer in het arbeidsproces is 

betrokken, is zijn interesse om jeugd wat bij te brengen , groot. 

óVanuit de Sti chting Jong Ondernemen begeleid ik studenten van de 

Haagse Hogeschool bij het opzetten van eigen bedrijfjes in het 

kader van hun studie. Verder ben ik  actief als vrijwilliger voor de 

instandhouding van de tuinen van Hofwijck. ô  

 

Boekje  

Aanleidi ng voor bovenstaande lezin g is de uitgave van het boekje 

óVoorburgs jong erfgoed ô, Jan Wils en Rein H. Fledderus, architecten 

ten tijde van de 

wederopbouw. Deze 

uitgave van de Historische 

Vereniging Voorburg is 

geheel door hem 

geschreven. Van de 60 

paginaôs zijn er 43 gewijd 

aan Rein Fledderus en 

daarvan 21 aan de door 

hem gebouwde 

Opstandingskerk.  

Hoe ben je er toe gekomen 

om je zo te v erdiepen in 

deze architectuur? óIn mijn 

werkzame periode bij de 

PTT had ik veel aandacht 
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voor de vormgeving en kunst (de 1%  regeling). En vanuit mijn 

vertrouwde plek op het balkon van de Opstandingskerk begon ik de 

schoonheid te zien van dit gebouw.  Dit heeft geleid tot een vijfjarig 

onderzoek, eerst van Fledderus en dat breidde zich steeds verder 

uit tot de naoorlogse archite ctuur en stedenbouw. Veel gebouwen 

uit de wederopbouw zijn inmiddels in verval of gesloopt. De 

Opstandingskerk is nog in authentieke staat, maar of deze parel 

behouden kan blijven , is een grote vraag. ô 

 

Liturgie  

Interessant vindt hij het denken over de lit urgie, dat in de jaren 40, 

50 veranderde, waardoor ook de plaats van het liturgisch centrum 

in de kerken die toen gebouwd zijn , veranderde. óNiet meer het 

woord alleen, gesymboliseerd door de hoge kansels, maar gelijke 

waarde voor de sacramenten doop en av ondmaal. Vanuit dat idee 

heeft Fledderus  de Opstandingskerk ontworpen. Hoewel de Oude 

Kerk al eeuwen oud is, stamt de laatste wijziging ook uit de jaren 

zestig, gebaseerd op de ideeën over liturgie uit die tijd. Eigenlijk 

zou je nu moeten gaan denken over hoe de kerk van de toekomst 

eruit moet gaan zien, ô vindt Jacques.  

 

Vertrouwde zaken  

Hoewel de sluiting van de Opstandingskerk hem aan het hart gaat, 

wil hij zich inzetten voor de nieuwe vierplek. Niet voor niets maakt 

Jacques deel uit van de commissie inve ntarisatie en inrichting. óDe 

commissie gaat ervoor dat beide kerken vertrouwde zaken zullen 

behouden, maar dat betekent ook dat er ook vertrouwde zaken 

zullen verd wijnen. Vergelijk het maar met twee  ñvolwassenò 

mensen die gaan samenwonen! ô  

Judy van Engel dorp Gastelaars  
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Uit de oude doosé 

 

Sanseveria 25 jaar! Gefeliciteerd!  
 

óVertel eens ie ts over het 25 - jarig Sanseveria ,ô werd Ans 

Verschoor  gevraagd.  Zij is meer dan 10 jaar  voorzitter van  

de vriendinnen - vereniging Sanseveria, die ze met hart en 

ziel le idt. Voor dit 25 - jarig jubileum heeft ze oude dossiers 

geraadpleegd va n de helaas overleden dames Bep den 

Holder en Gré Peters . Een  verslag over  veel warme 

herinneringen.  

 

Eind jaren 80 werd de Hervormde 

Vrouwendienst (HVD) opgeheven. Ook 

de Bejaardensoos  verdween. Om deze 

leegte op te vullen werd in januari 1990 

Sansever ia opgericht. De vereniging 

heet  naar de plant Sanseveria 

Trifaciata, hetgeen vrouwentongen 

betekent. Waarom die naam? 

Toentertijd  werd om suggesties voor 

een naam gevraagd en verschillend e 

dames  vonden dit een leuk idee. En,  

voordat een vergadering begint , zijn de 

vrouwentongen goed te horen.  

 

Lammetjes  

De eerste  middagen  werden gehouden in het  ñKruispuntò, hoek 

Laan van Middenburg en Redenburgstraat . Soms echter ook bij 

iemand thuis, zo als bijv. bij de familie v.d. Kooij aan de 

Westvlietweg. Zeker als er lammetjes te bewonderen waren , was de 

middag al geslaagd!  Vanaf  eind jaren negentig komen we bij elkaar 

in de Voorhof.  

 

Veel uitjes  

In de beginjaren werden er veel uitjes georganiseerd. Bijv. naar de 

Horsten in Wassenaar, de Rozentuin in het Westbroekpark of het 

Hyacinte nbos in Loosduinen. Ook gingen de leden van Sanseveria  
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samen met de Bijbelkring van ds. Boogert een keer in een luxe 

touringcar naar het Joods Museum in Amsterdam. Dat was  

geweldig.  

Het eerste bestuu r werd gevormd door de dames Gré  Tigchelaar, 

Minky Booms, Heleen Koetsier en Leny Luca. Aanvankelijk werden 

de ledennamen i n een klein kasboekje genoteerd. De eerste echte 

ledenlijst, samengesteld door  Jenny Krul , dateert van ja nuari 1992 

met reeds 47 leden. Van deze leden zijn er an no 2015 nog een 

achttal lid , nl. Minky Booms, Map van Boven, Riek van Cooten, Wil 

Harteveld, Catrien v.d. Kooij, Leny Luca, Germa Nauta en Corrie 

van Maanen.  

 

Goed in de smaak  

In juni ô96 gaf  de nieu we predikant 

ds. A. Sterrenburg een presentatie , 

die goed in de smaak viel. Hij heeft 

dat daarna nog vele malen gedaan. 

Vertellen over zijn Taizé ervaringen 

bijv oorbeeld en  een presentatie over 

Sint erklaas en welke plaats de Sint  

inneemt te midden van de h eiligen . 

Het geheel werd opgeluister d met 

prachtige platen van iconen . Of over 

Rembrandt en de Bijbel. We genoten 

er met zôn allen van. 

 

We gaan door!  

Ieder jaar moest  er een nieuw 

bestuur worden gekozen, wat soms 

niet makkelijk was . Vandaar dat d e 

termijn  wel eens verle ngd werd met een tot twee  jaar . Zo lees ik in 

januari 2000 de kreet: WE GAAN DOOR, na weer problemen met 

het vormen van een bestuur. Een drie tal dames zetten hun 

schouders eronder: één  zorgt voor de sprekers, de anderen zijn 

penningmeester e n secretaris. Iedere maand is één van de leden 

verantwoordelijk voor de  organisatie van de middag met drie  door 

haar gekozen vriendinnen om te helpen. Regels werden daarvoor op 

papier gezet, maar de oude schouders konden de last nog maar met 
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moeite dragen.  In 2006 wordt een ówerkgroepô gevormd van 7 leden 

waarbij ieder haar eigen taak heeft. Zo krijgt een ieder op zijn 

verjaardag een eigenhandig gemaakte felicitatiekaart en worden 

zieken en eenzamen bezocht. Het jaarprogramma wordt tijdens de 

nieuwjaarsbijee nkomst met elkaar gemaakt  door te kiezen uit het 

aanbod d at  een heel jaar verzameld is. Er worden sprekers 

uitgenodigd en  interessante presentaties gegeven.  

 

Jubileumjaar!  

En zo gaan we ons 25 ste  jaar in. Een jubileumjaar! Waarin we 

terugdenken aan de led en die ons in de loop van de tijd zijn 

ontvallen. Maar ook een 

jaar waarin wij vanuit de 

beide andere kerken 

nieuwe leden mogen 

begroeten en de teller nu op 60 leden staat. Het is fijn dat er zo 

weer nieuwe vriendschappen ontstaan en we veel gezellige en l euke 

dingen samen kunnen doen.  

 

Tot slot vermeld ik dat wij ons jubileumfeest gevierd hebben  op 28 

april , een paar dagen voor de uitgave van dit wijkblad. Onze 

maandelijkse vergaderingen zijn altijd op de eerste dinsdag van de 

maand en we beginnen om 14:0 0 uur tot ongeveer 16:00 uur.  

Alleen d e vergadering van mei is vanwege ons jubileumfeest 

verschoven naar 19 mei.  

 

De onderwerpen van de volgende vergaderingen zijn :  

19 mei  Digitale presentatie : ñ7 Wereld Wonderenò, door Rob 

van Eck  

2 juni  Ds. Jaap van de Meent vertelt over ñzijn werk als 

interim  predikantò 

7 juli  Presentatie door dhr. Joop B. Josée met voor de pauze 

ñHaagse Schildersò en na de pauze over het prachtige 

eiland Bali.  

4 aug  Vanweg e de vakantie géén bijeenkomst.  

 

Heeft u interesse in Sanseveria , bel of mail mij dan. U krijgt dan 

een map met daarin het hele jaarprogramma, een ledenlijst en een 

 

Voor alle Sanseverialeden geldt 

het  devies: óOmzien naar elkaar!ô 
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jaarverslag c.q. financieel verslag zodat u enig idee krijgt wat wij te 

bieden hebben.  De contri butie is ú 20,- per jaar.  Wil t u eens een 

kijkje komen nemen, dan bent u op onze middagen in de Voorhof 

hartelijk welkom om de sfeer te proeven, want die kunnen wij niet 

in een map doen!  

Ik wens jullie allen een Gezond en Gezellig Jubileumjaar toe.  

 

Ans Ve rschoor  

T 070 387 0465  

E ansverschoor@casema.nl  

 

 

 

Kinder dienst  
 

Lieve kinderen,  

Er breekt een nieuwe spannende 

tijd aan met het samen komen van 

de twee kerken! Ondanks de grote 

veranderingen en straks het 

afscheid van het gebouw van de 

Opstandingskerk, zijn we ook heel 

blij met de grotere groep kinderen 

die nu samen gaan komen!  

 

De komende tijd zullen we bij 

elkaar op óvisiteô zijn, maar vanaf 

Pinksteren gaan we proberen een 

nieuwe gezamenlijke vorm te vinden  die bij ons allemaal past! Dat 

zal vast even wennen zijn, maar ook leuk om elkaar steeds beter te 

leren kennen. Daarom willen we op zondag 14 juni  een extra 

gezellige kinderdienst organiseren met leuke spelletjes en lekkers!  

 

Dus zorg dat jullie er allema al bij zijn. Dit zal gewoon tijdens de 

kerkdienst zijn, zoals jullie gewend zijn. We hopen jullie dan 

allemaal te zien!  

 

mailto:ansverschoor@casema.nl
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Wij, Eveline, Femke, Rik, Irene, Gelske, Gerda, Jeannette en 

Yolanda hopen er samen met jullie een mooie nieuwe start van te 

kunnen mak en en kijken uit naar een fijne en gezellige toekomst 

samen in de kinderdienst!  

 

Lieve groetjes namens  

alle leiding en tot zondag!  

 

 

Wees bij ons  

 

God van de mensen,  

Toen u met ons begon  

Zei u niet:  

óJij hoort er wel bij en jij niet!ô 

U maakte ons  

En ze tte ons op onze voeten  

 

Niet om van elkaar weg te lopen,  

Maar om samen te zijn  

En in vrede naast elkaar te leven  

 

U gaf ons het licht in de ogen,  

Niet om het elkaar te misgunnen,  

Maar om om te zien naar elkaar  

 

U gaf ons twee handen,  

Niet om elkaar weg te duwen,  

Maar om de handen ineen te slaan  

En aan vrede te bouwen  

Hoe moeilijk dat soms is  

 

Help ons te kiezen het goede te doen.  

En wees bij ons op de weg die we samen gaan  

Geef ons uw vrede  

 

(uit: Je glimlach is een brug)  
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Ontmoetingsdag 17 maart 2015  
 

Me t enige reserve 

ging ik naar de 

ontmoetingsdag, 

dat mag u allen 

best weten.  Ik 

ben niet zo`n 

man die daa r 

behoefte aan 

heeft, en toché 

geen moment 

spijt gehad.  

 

Het was e en 

heerlijke en tevens 

zeer vrolijke dag, die uitstekend verzorgd was.  De betreffende  

dames natuurlijk onze uitgebreide dank, het was voortreffelijk! De 

inwendige mens werd vertroeteld, wat  een hoop werk. En het 

verliep ógladjesô. Proficiat!  

 

In de maling  

Wat kun je dan blij zijn in de ontmoeting met een ander, met 

mensen die je eigenlijk niet zo goed kent of helemaal niet. Praten 

met je medemens, een gesprek komt snel op gang, en dat was en 

is fijn om te beleven. Zo maar luisteren naar elkaar en met elkaar 

meeleven, ook in verdrietige zaken die je dan ineens hoort. Dat is 

echt het leven.  

Maar dat was het niet alleen . D e goochelaar die er tussendoor liep 

en je toch verstelt liet staan van zijn trucs. Je achterliet met het 

idee, dat je wel behoorlijk in de maling was genomen. Het: óHoe 

bestaat het! ô klonk met regelmaat.   

 

Operazangeres  

Voor m ijzelf, en ik weet niet hoe u er over denkt, was de 

operazangeres wel de limit. Wat een spraakwaterval! En wat een 

humor .  
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Hoewel in Wassenaar 

geboren, was zij op en 

top Rotterdamse in al 

haar uitspraken, en 

gek op het verhaal van 

Jozef met zijn mooie 

man tel en die roé  

(piep) broers, die hem 

in die put gooiden, 

schande! Het verhaal 

over Ruth kon zij niet 

zo goed volgen, maar 

ging daar wel naar 

opzoek.  Zij kon 

geweldig goed zingen, opera en operette, en we hebben van haar 

genoten, ook onze interim predikan t weet nu wat het is om door 

een Rotterdamse zangeres in het zonnetje te worden gezet.  

 

Ontspannen sfeer  

Het was een zeer goede en gezellige middag, in deze ontmoeting 

van de beide kerken. In een heel ontspannen sfeer, en daar mogen 

wij God dankbaar voor z ijn.  En nu hopen op, en werken aan, een 

nieuwe gemeente die op deze manier met elkaar mag en kan 

omgaan.  Tot ziens, enneé de volgende ontmoetingsdag, wanneer is 

die???  

 

Aad de Graaf  
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Hoe is het meté? 
 

Soms vraag je je ineens af hoe het toch is met dat g ezin dat 

regelmatig in de kerk kwam, maar ging verhuizen. Of met die 

mevrouw die naar een verpleeghuis ging, na het overlijden 

van haar man. Of met het jonge stel, dat na hun trouwen aan 

de andere kant van het 

land ging wonené 

In de rubriek óHoe is 

het met éô nemen we 

weer even contact op 

met die oude bekenden!  

In dit nummer: Marcel 

Ham en zijn gezin uit 

Amerika!  

 

Wie bent u?  

Wij zijn Marcel, Wendy, 

Laura (10), Myrthe (8), 

Anniek (6) en Julie (1) 

Ham.  

 

Hoe lang bent u al weg uit Voorburg?  

Wij zijn eind 2007  in Voorburg komen wonen en zijn in februari 

2013 naar Amerika verhuisd.  

 

Welke taak/taken heeft u verricht in de Opstandingskerk?  

Marcel heeft een aantal jaren de collecte gedaan, en de laatste 

periode ook gecoördineerd (voorzitter eredienstco mmissie). O ok 

heeft hij de kerk band gecoördineerd en daarin drums gespeeld. 

Verder was hij lid van de activiteitencommissie. Wendy heeft een 

aantal keren crèchedienst gedaan.  

 

Waar woont u nu en hoe bevalt dat?  

Wij wonen nu in Bethesda in de staat Maryland, een voors tad van 

Washington DC. We zijn hier gaan wonen, omdat Marcel hier een 

vestiging van zijn bedrijf wilde opzetten. De kinderen zijn inmiddels 

veramerikaniseerd, maar gaan op zaterdag nog wel naar de 
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Nederlandse School, die bij ons om de hoek zit. Voor degene n die 

geïnteresseerd zijn in onze belevenissen houden we hier een 

website met een blog bij ( www.ham -us.com ).  

 

Bent u nu verbonden aan een andere kerk? Zo ja welke?  

We gaan naar de Washington International Church in Was hington 

DC. Dat is een kerk waar naast veel Amerikanen, ook veel 

internationale mensen komen. Het prettige daarvan is dat we veel 

mensen in een vergelijkbare situatie kennen. Elke zondagochtend is 

er een reguliere dienst en daarnaast zijn er veel andere di ensten en 

activiteiten. Na de dienst lunchen we samen uitgebreid. Ook gaan 

we naar de bijeenkomsten van onze ñsmall groupò, waar we om de 

vrijdag samen met andere gezinnen eten en ruim een uur 

Bijbelstudie  doen.  

 

Wat maakt uw huidige kerk speciaal (voor u )?  

Onze kerk helpt ons om ons geloof heel tastbaar te maken in alles 

wat we doen in het dagelijkse leven en daarin bij te dragen aan het 

koninkrijk van God.  

 

Wat is een leuke herinnering en/of bijzondere gebeurtenis 

uit de tijd dat u betrokken was bij de O pstandingskerk?  

We hebben veel goede herinneringen aan de Opstandingskerk. 

Vooral aan alle mensen, waaronder ook onze fijne dominee Ton van 

der Hoeven en Myrtheôs beste vriendin mevrouw Albers. Maar ook 

de optredens van de kerk -band, de gezellige activitei ten en de 

schoenendoosactie, die we gelukkig in onze huidige kerk ook 

hebben.  

Wendy en Marcel Ham  

 

  

http://www.ham-us.com/
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Ons wijkblad zag het licht op 9 december 1987  

 

100 jaar wijkblad Rond de Oude Kerk!  
 

óRond de Oude Kerkô, nummer 1 

werd uitgegeven in de 

Adventstijd van 1 987. Het was 

een uitgave van de 

Wijkgemeente Oude Kerk van 

de Hervormde Gemeente 

Voorburg.  De redactie heeft alle 

100 edities kunnen inzien en 

gesproken met medewerkers 

van het eerste uur, zoals 

Rigerda Kalkman en Jan Dekker. 

Een interessante ontwikkeling 

heeft de óROKô doorgemaakt.  

 

Het wijkblad volgde de 

óKnipselkrantô op, die van 1977 tot 

midden 80ôer jaren werd uitgegeven door alle Hervormde Kerken in 

Voorburg. óVanuit de wijk kwam het idee een nieuw begin te maken 

met  de uitgave van een wijkorgaan,  ô schreef ds. M.H. Boogert in  

december 1987. Hij vervolgde: óHet is de bedoeling u regelmatig op 

de hoogte te brengen van diverse wetenswaardigheden in onze 

wijkgemeente .ô De inleiding wordt afgesloten met: óDe voorlopige 

redactie huldigt het standpunt:  al d oende leert men .ô  

 

Begin óSamen- op -wegô 

Wel, aan die doelstelling is nog weinig veranderd! Verschillende 

onderdelen zijn echter wel verdwenen of aangepast. Direct na de 

meditatie in het eerste nummer presenteren de dames zich in een 

artikel over óDe Hervormde Vrouwendienstô, de HVD. Er wordt 

verwezen naar een landelijke HVD -commissie, ingesteld door de 

Generale Synode in maart 1951, met als opdracht het vrouwelijk 

gemeentelid te helpen haar ólidmaatzijnô van de kerk waar te 

maken. Voorbeelden van het werk worden gegeven zoals: brengen 

van kraambezoek, bezoeken nieuw - ingekomenen, leiding van 
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bejaardensociëteiten, dagelijks twee dames voor koffie schenken in 

Rustoord, gespreksochtenden, e.d. Ook is er met de Gereformeerde 

Vrouwen een leuk contact gegroeid, zo dat nu diverse plannen 

samen gerealiseerd kunnen worden; een Samen -op-weg -begin dus.  

 

óRaapploegô en ónieterô 

Rigerda Kalkm an verzorgde al het typewerk  voor het wijkblad van 

de Vaste Burchtkerk voordat zij bij de redactie van ons wijkblad 

kwam. óEr werd toen nog veel met de hand geschreven, er kwamen 

zweetdruppeltjes aan te pas om de laatste kopij op tijd klaar te 

krijgen en alles werd gestencild. ô Ook was er een ´Raapploeg´ van 

zo´n 5 -6 personen om de gestencilde vellen, in stapels neergelegd 

op een lang e tafel in de Voorhof, in de goede volgorde te rapen. De 

ónieterô met een extra lang nietapparaat 

zorgde voor de afwerking. óEr was een 

lange avond voor nodig om met de ploeg 

zoôn 1000 exemplaren te vervaardigen.ô 

 

Wim van der Panne  

Editie nr. 6 is geheel  gewijd aan Wim 

van der Panne. Op 1 oktober 1955 werd Wim op 25 - jarige leeftijd 

organist van de Oude Kerk en overleed onverwachts april 1989, 

nadat hij 33 jaar de kerkmuziek verzorgd had. Er zijn nogal wat 

anekdotes over hem. Zo zou hij omstreeks Pasen kui kens in een 

doos achter het orgel gehad hebben 

en liep hij met het eerste schaap  dat 

in de wei rond de kerk mocht grazen, 

genaamd Martin, aan een to uw door 

de Herenstraat.  

óKoster Kleijn was vroeger bloemist 

en kon prachtige bloemstukken 

maken, ô vertelt Rigerda verder. óHij 

was daarbij ook zeer creatief. De 

lange witte kaarsen in een groot 

kerststuk achter in het koor bleken 

oude Tl-buizen  te zijn waarop een 

kaars gemonteerd zat, die prachtig brandde. De echte lange 

kaarsen waren te duur en brandden toch niet helemaal op. Ook 


