
Orde van dienst zondag 14 
december 2025 

 
3e Advent 

 
 Gaudete, verheug je! 
 

Voorganger: Ds. Leneke Marchand 
Ouderling:  Irene Feenstra 
Lector:  Laura Roek- Vink 
Organist:  Hans Houtman 
     
Muziek voor de dienst: Valet will ich dir geben 
(oude melodie 'Hoe zal ik U ontvangen"), BWV 
735 - J.S. Bach (1685-1750) 
 

Advent is een tijd van voorbereiding, op Christus’ 
komst met Kerst, en ook op zijn komst in glorie 
aan het einde van de tijd. In de liturgische 
schikking zien we dat verbeeld in kleur: van 
donker naar licht.  Vandaag wordt ons een 
vergezicht voorgehouden door Jesaja: uw God zal 
komen! Johannes de Doper in de gevangenis laat 
aan Jezus vragen: Bent ú het die komen zou?  

 
Intochtslied: Psalm 27: 1,4,7 (Mijn licht) 
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de 
Bemoediging en Groet) 
 
Stilte, bemoediging: 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de 
  Heer, 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt 
  heeft, 
v.:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.:  en niet loslaat het werk van zijn 
  handen 
(Apostolische) Groet: 
v.:  Genade zij u en vrede van God, 
  onze Vader en van Jezus Christus, 
  onze Heer 
a.:  Amen 
allen gaan zitten 
 
Inleiding 
De derde Adventskaars wordt ontstoken 
Met kloppend hart ontsteken wij drie kaarsen op 
een rij, de vrede die ons is beloofd komt almaar 
dichterbij 
O God, raak onze harten aan, geef ons de moed 
Uw weg te gaan. 
 

Lied LB 458 A (Zuivere vlam) 2x 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied LB 146c: 1,6 (Alles wat adem heeft) 
 
Met en voor de kinderen 
Met het project ‘Wees welkom!’ kijken we iedere zondag 
door de ogen van een ander Bijbels personage uit naar de 
redder die God al lang geleden beloofd heeft, en die 
uiteindelijk toch op zo’n verrassende manier bij de mensen 
komt: ver van het centrum van de macht, bij herders en 
dieren en in een armoedige voerbak. Op deze zondag 
staat Lucas 1:39-56 centraal: Maria gaat op bezoek bij 
Elisabet. Elisabet herkent Maria als de moeder van de Heer, 
van Jezus. Ze zegt dat Maria gezegend is omdat ze gelooft 
dat God zal doen wat de engel haar verteld heeft. Dan 
dankt Maria God in een lied. 

 
Kinderlied: Ga je mee naar Bethlehem 
 

Gebed bij de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10 
 
Lied LB 608: 1,2 (De steppe zal bloeien) 
 
Schriftlezing: Matteus 11: 2-11 
 
Lied LB 462: 1,2,4,6 (Zal er ooit een dag van 
vrede)  
 
Schriftuitleg en verkondiging 
 
Muziek: Nun komm der heiden Heiland, BuxWV 
211 - D. Buxtehude (1637-1707) 
 
Lied LvdK 125: 1,3 (O kom) 
 
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze 
Vader 
Aankondiging collecten en mededelingen 
Inzameling van de gaven, besloten met Lied 
364:1 
 
Lied: HH 367 (Wij blijven geloven) 
 
Wegzending en Zegen 
Gevolgd door drie maal ‘Amen 
 
Muziek: Valet will ich dir geben (oude melodie 
'Hoe zal ik U ontvangen"), BWV 736- J.S. Bach 
(1685-1750)  
 



 
MEDEDELINGEN 
 
Koffie in de Voorhof 
Na afloop van de dienst bent u welkom in de 
Voorhof voor koffie of thee. 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor kerstgiften, een 
extraatje voor mensen met weinig geld in de dure 
kerstperiode. 
De tweede collecte is voor de kerk. 
 
Manieren van geven: 
- In de collectezak; 
- via de onderstaande QR-code; 
- of door overmaken: 

 
Diaconale collecte:  
NL27 INGB 0000 2619 19 
t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
ovv ‘Collecte’ 
Voor plaatselijke kerk: 
NL87 ABNA 0516 6115 85 
t.n.v. Prot. Gem. Voorburg 
 

Choral Evensong 
Vanavond om 19.00 uur zingt het Marianne 
Vocaal Ensemble, bestaande uit 14 vrouwen, 
o.l.v. Hans Houtman prachtige  
Engelse koormuziek. Ook klinkt het Ubi Caritas 
van Ola Gjeilo en Veni Domine van Mendelssohn. 
Voorganger is ds. Leneke Marchand. 
 
 
Kerstviering 
Ter herinnering: morgen, maandag 15 december 
is de kerstviering voor ouderen, georganiseerd 
door de Diaconie van 14 tot 17 uur. 
 
Meditatieve Adventsviering 
Woensdagen 17 december 19.30 uur in de 
Dagkapel van de Martinuskerk. 
Met Woord en gebed, stilte en zang komen we 
samen rondom de Lofzang van Maria, het 
Magnificat. Na de vieringen zal er gelegenheid 
zijn nader op het onderwerp van de avond in te 
gaan. 
Deze viering is vanuit verbondenheid in geloof 
voorbereid door een werkgroep vanuit de Sint 
Martinuskerk en de Martiniwijkgemeente. 
 
Kerstontmoeting op Stationsplein 
Vrijdag 19 december van 14 tot 16 uur is er op 
het stationsplein een kerstontmoeting met muziek 
en eten voor bewoners van het AZC en de 
buurtgenoten. Weet u welkom! 
 
 

 
Als gezamenlijke kerken delen we dan aan de 
bewoners kersttasjes uit. Daarin een attentie en 
een handgeschreven kerstkaart door kerkleden. 
Wilt u meehelpen en een kerstkaart schrijven en 
ondertekenen met uw naam, zodat het echt iets 
persoonlijks wordt. Vandaag kunt u die kaart in de 
doos doen. 
 
Kinderkerstfeest 
Zondagmiddag 21 december organiseren we 
vanuit de kinderdienst een gezellig kerstfeest in 
de Oude Kerk, waarbij de kinderen veel zelf 
mogen organiseren. Het kerstfeest is niet alleen 
voor de kinderen, maar deels ook door de 
kinderen. Zij maken er zelf, met hun eigen ideeën 
en inbreng, een feestelijke dienst van. De 
tienerband maakt muziek en er is een mooi 
kerstverhaal. U bent allen welkom!  
Het kinderkerstfeest is van 15.30 tot 16.30, inloop 
vanaf 15.00 uur. Kinderen, (groot)ouders, gasten 
en gemeenteleden, voor iedereen geldt: "Wees 
Welkom!". Kom genieten, zingen en luisteren en 
praat na afloop gezellig na met iets lekkers te 
eten en te drinken.  
Er is een kindeke geboren op aard! 
 
Middaggebed (NIET OP 15 dec!) 
Op werkdagen is de kerk open van 11.45 tot 
13.00 uur. Klokslag 12.00 uur is er in de kerk het 
middaggebed, een kwartier van stilte, bijbellezing 
en gebed, afgesloten met de zegen. Wees 
welkom. 
 
Gevraagd: hulp bij Middaggebed 
Naast degene die het middaggebed leidt is er een 
tweede vrijwilliger nodig als gastvrouw/heer en 
klokkenluider. Op dit moment zijn er te weinig 
mensen hiervoor. Het is dankbaar werk en niet 
moeilijk. Iets voor jou? Praat eens met Adriënne 
van Mourik. 
 
 
 
 
 

Informatie: www.oudekerkvoorburg.nl 
Ds. Leneke Marchand 
hmmarchand@hotmail.com 06 28845567 
Pastor Adriënne van Mourik 
adrienne@avanmourik.nl 06 47073420 

 


