
PGV oude	kerk	voorburg

Nieuws	uit	de	Martiniwijkgemeente Bekijk	de	webversie

Nieuws	uit	de	Protestantse	wijkgemeente	Martini

Kerkdiensten

Zo	25	mei	10.00	u Ds.	Leneke	Marchand Dankdienst	voor	het	10	jarig
bestaan	van	de
Martiniwijkgemeente

Do	29	mei	10.00	u
Hemelvaartsdag

Ds.	Rob	van	Essen 	

Zo	1	juni	10.00	u Ds.	Robert	Stigter 	
Zo	8	juni	10.00	u
Pinksteren

Ds.	Leneke	Marchand m.m.v.	Marianne	cantorij

Zo	15	juni	10.00	u Ds.	M	Ouwerkerk-	Louter 	
Zo	15	juni	19.00	u
Muzikale	vesper

Ds.	Adrie	Sterrenburg m.m.v.	Capella	Musica
Aeterna	o.l.v.	Hans	Houtman

Zo	22	juni	10.00	u Ds.	Leneke	Marchand Heilig	avondmaal
Zo	29	juni	10.00	u Ds.	J.C.	van	Dongen 	
Zo	6	juli	10.00	u Ds.	Leneke	Marchand 	

Doop	en	belijdenis
Met	Pinksteren	willen	drie	mensen	belijdenis	van	hun	geloof	doen.	Het	zijn	Jeroen
Bos,	Danielle	Schrijver	en	Luca	de	Wit.	Luca	zal	ook	het	sacrament	van	de	Doop
ontvangen.	Hieronder	stellen	zij	zich	kort	voor.

Jeroen	Bos

Ik	ben	Jeroen	Bos	ik	kom	sinds	april	2024
weer	wekelijks	in	de	kerk.	Ik	word	gesterkt	in
mijn	geloof	en	voel	mij	thuis	en	welkom	in
onze	gemeente.	Ik	wil	graag	belijdenis	te
doen	om	deel	uit	te	maken	van	onze
gemeente	en	de	wereldwijde	christelijke	kerk

Daniëlle	Schrijver

Ik	ben	Danielle	Schrijver,	ik	woon	in
Voorburg	en	ik	kom	sinds	2024	in	deze
gemeente.	Ik	wil	graag	belijdenis	doen	om
aan	te	geven	dat	ik	Gods	weg	volg	en	verder
wil	volgen,	om	te	belijden	dat	ik	op	God
vertrouw	en	onderdeel	wil	uit	maken	van	de
gemeente	en	eraan	bijdragen.	

Luca	de	Wit

Ik	ben	Luca	de	Wit,	ik	ben	23	jaar	en	kom	uit
Voorburg.	De	reden	dat	ik	belijdenis	wil	gaan
doen	is	omdat	ik	graag	in	plaats	van	het
streven	naar	"materieel	succes"	ook	wil
groeien	in	mijn	geloof	en	dichtbij	God	wil
komen.	SIndsik	bij	de	kerk	kom	geeft	het	mij
innerlijk	rust	en	vrede.	Ik	wil	dit	een	nog
groter	onderdeel	in	mijn	leven	laten	worden.	

Nieuws	uit	de	kerkenraad

Terugkoppeling	kerkenraadsweekend	16	en	17	mei	2025

‘Hoe	zijn	we	mensen	nabij	op	hun	weg	met	God?’
‘Ik	verlang	ernaar,	dat	je	in	de	kerk	iets	kunt	leren	over	liefde	en	trouw	voor	elkaar,	in	een	tijd
van	vluchtige	relaties.’
‘Wat	wil	God	hierin,	hoe	richten	we	ons	op	het	Woord?’
‘Eerlijk	gezegd	heb	ik	mijn	handen	er	al	vol	aan,	om	-tegen	de	stroom	in-	zelf	heilig	en	zuiver	te
leven.’
‘Hoe	houden	we	elkaar	vast,	als	we	hier	binnen	de	gemeente	verschillend	over	denken?’

Vrijdagavond	en	zaterdagochtend	heeft	de	kerkenraad	gebruikt	om	de	onderlinge	band	te
versterken	en	een	voor	onze	gemeente	belangrijk	onderwerp	te	bespreken	en	doordenken:	het
zegenen	van	homoseksuele	relaties.
Als	kerkenraad	kijken	we	dankbaar	terug	op	een	gezegend	kerkenraadsweekend.	In	alle	rust	en
openheid	hebben	we	gezocht	naar	wijsheid	en	een	weg	om	te	gaan.
	

Klik	hier	om	verder	te	lezen

Israël	en	de	Palestijnse	gebieden

Twee	weken	terug	hadden	we	in	de	kerkenraad	een	openhartig	en	zoekend	gesprek	over	de
vraag:	"	Hoe	voeren	we	op	een	goede	en	respectvolle	manier	het	gesprek	binnen	de	gemeente
over	Israël	en	de	Palestijnse	gebieden?	"
Hoe	gaan	wij	als	gemeente	van	Christus	om	met	het	leed	dat	zich	in	Gaza	voltrekt,	waar	dit
verschrikkelijke	conflict	blijft	leiden	tot	dood	en	verwoesting	en	een	dramatische	humanitaire
situatie.	Hoe	gaan	wij	als	gemeente	van	Christus	om	met	toenemend	antisemitisme,	waar
Joden	in	ons	land	maar	ook	internationaal	onder	lijden?
In	onze	gemeente	zijn	mensen	die	zelf	een	joodse	achtergrond	hebben,	leven	gemeenteleden
mee	met	een	bevriend	gezin	in	Israël,	weten	mensen	zich	verbonden	met	Arabische	christenen
en	moslims	in	Israël	en	in	de	Palestijnse	gebieden,	die	allemaal	diep	geraakt	zijn	door	wat	er
gaande	is.

Klik	hier	om	verder	te	lezen

Van	de	diaconie

Werkgroep	vluchtelingen
Medio	komende	zomer	zal	er	in	Voorburg	een	groep	vluchtelingen	komen	wonen.	De	diaconie	is
aan	het	onderzoeken	hoe	wij	als	kerk	een	warm	welkom	kunnen	zijn	voor	deze	mensen	en	wat
wij	als	kerk	kunnen	bijdragen.
Gezamenlijk	met	de	Open	Hof	gaan	we	een	werkgroep	oprichten	die	na	wil	gaan	denken	over
hoe	we	zichtbaar	kunnen	zijn	voor	deze	mensen	en	in	samenwerking	met	COA	gaat
onderzoeken	wat	nodig	is	en	op	welke	manier	we	de	handen	uit	de	mouwen	kunnen	steken.	Wij
zijn	op	zoek	naar	gemeenteleden	die	ons	daarbij	willen	helpen.	Binnenkort	hopen	we	bij	elkaar
te	komen	voor	een	eerste	brainstorm.
Spreekt	het	u	aan	schroom	niet	om	u	aan	te	melden.	Meld	u	aan	bij	diaken	Robbert	Vink,
Email:		robbertjobvink@hotmail.com		Tel:		06	55	85	54	32
	

Muziek	in	de	Oude	Kerk

Muzikale	vesper
Zondag	15	juni	is	de	laatste	muzikale
vesper	voor	de	zomervakantie.
Medewerking	verlenen	Cappella	Musica
Aeterna	en	Barokconsort	Musica	Aeterna
o.l.v.	Hans	Houtman	met	liederen	van
Schütz	tot	Bach.	Ze	zijn	inmiddels	een
begrip:	de	prachtige	muzikale	vespers	in
onze	Oude	Kerk,	waarin	gezongen
en	gespeelde	(kerk)muziek	de
zeggingskracht	van	Woord	en	gebed
versterkt.
Ds.	Adrie	Sterrenburg	gaat	voor.

Agenda

20	juni	Nacht	van	het	gebed
Bidden	voor	al	die	miljoenen	christenen	die	worden	vervolgd	om	hun	geloof	in	Jezus	Christus.
Ze	zijn	angstig	of	juist	heel	moedig.	We	leren	van	en	bidden	voor	hen	a.d.h.v.	video’s	en
gebedspunten	van	Open	Doors.		Doe	jij	ook	mee?	Vrijdag	20	juni	van	20	-24	uur	in	de
Voorhof.	Gebed	is	grenzeloos	en	doet	er	daadwerkelijk	toe!	Vragen:	Thilly	06-28806062.

Uw	Koninkrijk	kome	-	elf	dagen	bidden	met	het	Onze	Vader

Van	Hemelvaart	tot	Pinksteren	wordt	wereldwijd	gebeden	voor	de	komst	van	Gods	Koninkrijk.
Ook	in	Nederland	sluiten	steeds	meer	kerken	zich	aan	bij	het	gebedsinitiatief	Uw	Koninkrijk
Kome,	dat	christenen	oproept	om	tien	dagen	lang	bewust	te	bidden	–	voor	anderen,	voor	hun
buurt	en	voor	de	wereld.
De	Protestantse	Kerk	ondersteunt	dit	initiatief	van	harte	en	ook	als	Martiniwijkgemeente	willen
we	meedoen	door	in	de	periode	tussen	Hemelvaart	en	Pinksteren	te	bidden	voor	vijf	mensen	in
onze	directe	omgeving.	Ieder	kan	dat	thuis	doen,	bijvoorbeeld	met	het	gebedsdagboekje	dat	op
de	website	van	de	IZB	te	vinden	is.	
Ook	in	het	middaggebed	zullen	we	tussen	Hemelvaart	en	Pinksteren	gebruik	maken	van	de
gebeden	en	achtergronden	die	de	IZB	aanbiedt.
	

Klik	hier	om	verder	te	lezen

Ten	Slotte
Zorg	dat	je	als	gemeente	liederen	uit	alle	tijden	zingt,	zegt	de	bekende	bijbelwetenschapper	N.T.
Wright.	Een	Pinksterlied	dat	mij	bijzonder	aanspreekt,	is	het	Veni	sancte	spiritus,	dat
waarschijnlijk	geschreven	werd	voor	een	synode	in	Aken,	in	de	8e	eeuw	(Liedboek	669).	De
gregoriaanse	melodie	laat	zich	niet	zo	makkelijk	door	de	gemeente	zingen,	volgens	Hans
Houtman,	en	hij	kan	het	weten.	Maar	wat	een	prachtige,	directe	tekst,	die	bidt	om	de	komst	en
het	werk	van	de	Heilige	Geest.	Zonder	enige	omhaal	van	woorden.

Was	wat	vuil	is	en	onrein,
Overstroom	ons	dor	domein,
Heel	de	ziel	die	is	verwond.

Maak	weer	zacht	wat	is	verstard
Koester	het	verkilde	hart,
Leid	wie	zelf	de	weg	niet	vond.

Luther	vertaalde	het	lied,	en	voegde	een	eigen	accent	toe:	al	dat	goede	doet	de	Geest,	door	ons
het	Woord	van	de	Vader	toe	te	vertrouwen	(Liedboek	670:	4).	In	de	tijd	van	de	hagepreken	(rond
1566)	werd	het	in	het	Nederlands	gezongen,	wie	weet	ook	wel	bij	de	bekende	hagepreek	bij	de
Hoornbrug	in	Rijswijk.	‘Kum	Godt	schepper	hillige	geist.’		Nóg	is	er	veel	wat	dor	is,	verwond,
verstard	en	kil	in	ons	mensen,	en	bidden	wij	in	alle	talen:	Kom	Heilige	Geest!	(LM)

Met	hartelijke	groet,
Arie-Jan	van	’t	Zelfde,	voorzitter
Ds.	Leneke	Marchand
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede
ontvangst	voegt	u	nieuwsbriefoudekerkvoorburg@hotmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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