
Orde van dienst 11 januari 2026 
Oude of Martinikerk te 
Voorburg 

- Doop van de Heer - 

Heilig Avondmaal 

 

 

Voorganger:    Ds. Leneke Marchand 

Ouderling:   Floriaan Huson 

Lector:  Marco Telleman  

Organist:   Jan Droogers 

   

Orgelspel voor de dienst: liedbewerking Psalm 111 – 
Jan Zwart 

Deze dienst is de 1e na Epifanie (de verschijning van 
Jezus Christus aan de volkeren). We horen hoe Jezus 
gedoopt wordt in de rivier de Jordaan. Ook vieren we 
het Avondmaal en begint vandaag de Actie 
Kerkbalans, waarmee we geld inzamelen voor de kerk. 

Welkom  

Intochtslied: Psalm 111: 1,2 (Van ganser harte) 
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de 
Bemoediging en Groet) 

Moment van stilte en inkeer 

Bemoediging: 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.: en niet loslaat het werk van zijn handen 

 

(Apostolische) Groet: 
v.: Genade zij u en vrede van God, onze  
 vader en van Jezus Christus, onze Heer 
a.: Amen 

Inleiding 

Gebed 

Lied LB 299e  

Voor jong en oud(er): wat betekent de kerk voor 
je? 

Kinderlied HH 299 

  

Deze zondag is de eerste van een blok met vier 

verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De 

belangrijkste boodschap van het boek is dat er met de 

komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe 

wereld is dichtbij. Op deze zondag staat Marcus 1:1-11 

centraal: Johannes de Doper roept de mensen op om 

zich te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook 

Jezus laat zich door Johannes dopen. 

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst) 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing Jesaja 42: 1-7 

Lied: LB 459: 1,3 (Ik breng een rechter) 

Schriftlezing Matteus 3: 13-17 

Lied: LB 459: 4,5,7 

Schriftuitleg en verkondiging 

Orgelspel: Inleidend orgelspel op lied 342 

Geloofsbelijdenis: Lied 342 (In God de Vader)  

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader  

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven, besloten met Lied 364:1 

Viering Heilig Avondmaal 

Het deelnemen aan het avondmaal is een daad van 

geloof. Laat het ontvangen van brood en wijn daarom 

altijd een bewuste en eerlijke ontmoeting zijn met de 

Levende Heer. In deze kerk vieren we het avondmaal 

staande in een grote kring. Na het avondmaal zingen 

wij het slotlied en verlaten de kerk, neem daarom jas 

en orde van dienst mee in de kring. Brood en wijn 

nemen we gezamenlijk tot ons. Wacht daarom na het 

ontvangen van brood en wijn op het teken van de 

predikant. Slecht ter been en wilt u blijven zitten, dat 

kan: u viert dan mee op uw zitplaats.  

Uitnodiging  

We vormen een kring 

Vredegroet 

Tafel gereed maken 

Instellingswoorden 

Zingen: Heilig, heilig, heilig (melodie LB 405) 

Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten, 
hemel en aarde vervult uw heerlijkheid! 
zegent, hosianna, Hem die wij verwachten, 
die in de naam des Heren ons bevrijdt. 

 

Laten wij dan eten brood aan ons gegeven 
om te gedenken aan Gods barmhartigheid. 
laten wij dan drinken wijn die bruist van leven, 
totdat Hij komen zal in heerlijkheid. 

Breken van het brood, schenken van de wijn 

Delen van brood en wijn 

Ondertussen zingen 103e (brood) en Ubi caritas 

(wijn)  

Bless the Lord my soul, and bless God’s holy Name, 

Bless the Lord my soul, who leads me into life 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 

Gebed 

Zingen LB 415 (Zegen ons Algoede) 

Zegen ons Algoede, neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht, over ons en geef ons licht. 

 

Stort, op onze bede, in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht,van Uw Geest bij dag en 
nacht.  



 

Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, amen, God, Uw naam ter 
eer. 

Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal 

‘Amen’ 

Orgelspel 

MEDEDELINGEN 

Persoonlijke voorbede na de dienst 

Wij geloven dat Jezus Christus door de tekenen van 

brood en wijn heel makend en zegenend in ons 

midden aanwezig wil zijn. Er is gelegenheid tot een 

kort gesprek en persoonlijke voorbede/zegening in het 

koor van de kerk. Voor wie op de een of andere 

manier lijdt aan het leven voor wie een last te dragen 

heeft, voor wie voor een keuze staat. En ook voor wie 

opnieuw of voor het eerst met God verbonden wil 

worden, of een zegen wil ontvangen. De voorbede 

wordt gedaan door ds. Leneke Marchand en ouderling 

Thilly Walvoort. 

 

Koffie in de Voorhof 
Na afloop van de dienst bent u welkom in de Voorhof 
voor koffie of thee. 

Collectes  
De eerste collecte: is voor Stichting Leergeld LV. De 
stichting wil kinderen uit Leidschendam en Voorburg 
helpen om wél mee te doen met sport, muziek of 
culturele activiteiten. 
De tweede collecte is voor de kerk. 
De avondmaalscollecte is voor stichting De Haven 
Manieren van geven: 
- In de collectezak; 
- Via de onderstaande QR-code; 
- Door overmaken: 

Diaconale collecte:  
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. 
Diaconie Protestantse 
Gemeente ovv ‘Collecte’ 

Voor plaatselijke kerk: 
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. 
Prot. Gem. Voorburg 

 

Muzikale vesper gaat niet door vanavond!! 
 
Samen eten in de Voorhof 
Dinsdag 13 januari, inloop 17.15, aanvang 17.45 uur, 
een verrassingsmenu voor 8,50 euro. 
Let op: Janny van der Heide is na 10 jaar trouwe 
dienst gestopt als contactpersoon. 
Voortaan kunt u zich opgeven, uiterlijk op de zondag 
voor de maaltijd, bij Sonja Smit, tel. 06 49822276. 

Bijbels Leerhuis 
Woensdag 14 januari 10.00-11.30 Onder leiding van 
ds. Adrie Sterrenburg over Job 

Hobby Tijd 

Woensdag 14 januari 13.30 uur, we drinken alsnog op 

het Nieuwe Jaar!  

Martini HerenKring 

Woensdag 14 januari. Inloop vanaf 13.40, aanvang 

14.00 uur. Dhr. Paul Gerretsen vertelt over de bouw 

van de St. Pieter in Rome. 

Avondmaal 

Op maandag 19 januari 15.00 uur is er een 

eenvoudige en korte avondmaalsviering (aan tafel) in 

de Oude Kerk. Welkom! 

Oecumenisch vrouwenwerk 

Woensdag 21 januari in de dagkapel van de 

Martinuskerk in Voorburg om 10.00 uur. De inleidster 

is Nellie Plaizier. 

Voor meer informatie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl 

Samen bidden 

Donderdag 22 januari van 20-21 uur in de Jezus Geeft 

Rust-kerk, Horvettestraat 1. We komen samen om te 

zingen, stil te zijn en te bidden voor onze woonplaats, 

onze kerken en onze wereld. Ieder kan meedoen op 

een manier waar hij of zij vertrouwd mee is. We hopen 

dat u/jij meebidt! 

Info: Thilly Walvoort (ouderling gebed) 

thillywalvoort@hotmail.com. 

Diner bij kaarslicht -  

              maaltijd met een twinkeling 

Zondag 25 januari vanaf 17:00 uur organiseren we een 

diner bij kaarslicht in de Oude Kerk Voorburg. U bent 

van harte welkom in de sfeervolle kerk om de koude 

wintermaanden te doorbreken met een heerlijke 

maaltijd, prachtige muziek en hartverwarmende 

gesprekken. 

De maaltijd staat in teken van ons themajaar: wie is 

mijn naaste? Nodig u buurtgenoot, kennis of vriend(in) 

uit die u graag een twinkeling en warmte toewenst. 

Meld je aan voor deze unieke belevenis op: 

naastezijn@avanmourik.nl en geef aan met hoeveel je 

komt. Toegang: 7,50 euro (voor onkosten) 

Middaggebed 

Ma t/m vr om 12.00 uur. Let op: op dinsdag 13 

januari geen middaggebed i.v.m. een uitvaart. 

 

Nieuw in de kerk? Zoek je een geestelijk thuis? Je 

bent van harte welkom in de Martiniwijkgemeente, de 

gemeenschap rondom de Oude Kerk. Voor meer info 

over lid of vriend van de gemeente worden: stuur een 

berichtje naar: 

kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl of 

spreek bij de uitgang de predikant en/of ouderling van 

dienst aan. 

Meer informatie of gesprek: www.oudekerkvoorburg.nl/ 

www.protestantsegemeentevoorburg.nl 

Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.com 06 

28845567 

Pastor Adriënne van Mourik adrienne@avanmourik.nl 

06 47073420 

mailto:kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl
http://www.oudekerkvoorburg.nl/
http://www.protestantsegemeentevoorburg.nl/

