
 

  Nieuwjaarsontmoeting 1 januari 2026 - 11.00 uur 

 

          Oude of Martinikerk te Voorburg 
 

   

  Vanaf 10.30 uur - Inloop en ontmoeting met thee en koffie 

 

 

Welkom 

 

 

Openingsgebed  

 

 

Zingen: Psalm 16: “Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God” – vers 1 en 3 (LB) 

 

 

Lezing: Filippenzen 2: 2b, 5-9 

 

"Wees dan eensgezind (...), één in liefde, één in streven, één van geest (…). 

     

        Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.   

 

Hij die de gestalte van God had, hield [daar] niet aan vast, maar deed er afstand van, en nam 

de gestalte aan van een dienstknecht. Hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 

werd hij nederig en gehoorzaam tot in de dood (...). Daarom heeft God hem hoog verheven en 

hem de Naam gegeven die elke naam te boven gaat (...)." 

 

 

Overweging 

 

 

Korte stilte 

 

Zingen: Psalm 34: “Ik loof de Heer altijd” – vers 1, 2, 5 en 9 (LB)   

 

Gedicht: De lofzang van Zacharias (lied 158b, LB) 

 

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk "Onze Vader" 

 

Zingen: Lied 418 - “God schenk ons de kracht” – vers 1 en 3 (LB) 

 

 

* * *  

 

 

Brunch  

 


