Orde van dienst

22 februari 2026
Oude of Martinikerk te
Voorburg

Oude Kerk
Voorburg

Eerste zondag van de

Veertigdagentijd
wijkgemeente Martini Zondag Invocabit -
Roept Hij
Voorganger: Ds. Hans Blom, Almere
Ouderling: Irene Feenstra

Lector: Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist: Jan Droogers

Orgelspel voor de dienst: Toccata - Th. Dubois

Liturgische schikking: Jezus rijdt Jeruzalem binnen,
fris groen verbeeldt de palmtakken waarmee
Jezus als een koning wordt toegezwaaid.
Veelkleurige bloemen staan voor de jassen
waarover Jezus als een koning Jeruzalem
binnenrijdt.

Welkom

Intochtslied: Psalm 91a (Wie in de schaduw
Gods mag wonen)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na
bemoediging en groet)

Moment van stilte en inkeer
Bemoediging en groet:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de
Eeuwige,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V.: die trouw bilijft tot in eeuwigheid

a. en niet loslaat het werk van zijn handen

(Apostolische) Groet:

V.: Genade zij u en vrede van God, onze
Vader en van Jezus Christus, onze Heer

a.: Amen

allen gaan zitten

Smeekgebed

KYRIE-lied: 558: 1, 2, 6 en 7 (Jezus, om uw
lijden groot)

Met en voor de kinderen
Kinderlied: HH 177 2x
Gebed van deze zondag

Eerste Schriftlezing: 1 Petrus 2 vers 11 t/m 25
(Dit is de preektekst)

Lied: Passielied: “Zoon van David, om de
slagen”, uit S.L.S. de Vries, ‘Het liefste lied van
overzee’, melodie: ‘Ibby’, dat is lied 498

1. Zoon van David, om de slagen,
om de eenzaamheid zo groot,
waardig koninklijk gedragen

in uw liefde totterdood,

zie mij, smekeling, hier staan,

zie mij met ontferming aan!

2. Om de leugens om de listen,
om het vonnis, het verraad
waarmee men uw lot besliste,
Gij de doodsnacht binnengaat, —
zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

3. Om uw alleszeggend zwijgen
Bij de klap in uw gezicht,

Om het vals, onwaar getuigen
In dat onterecht gericht, —

zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

4. Om de geest door U gegeven,
liefde als uw laatste woord.

— zelfs een moordenaar mag leven
omdat Gij zijn vragen hoort —

zie mij, smekeling, hier staan,

zie mij met ontferming aan!

5. Om dit schandhout van het lijden,
deze last zwaar op de rug,
levensboom voor jood en heiden,
bloeiend hout vol goede vrucht, —
zie mij, smekeling, hier staan,

zie mij met ontferming aan!

Tweede Schriftlezing: Mattelis 21: 1 t/m 11
(Dit is het verhaal in de kindernevendienst)

Lied 536: 1, 4 (Alles wat over ons geschreven is}
Preek
Inleidend orgelspel op het lied

Preeklied: “Uw lente werpt haar licht vooruit”,
uit S.L.S. de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’,
melodie: ‘St. Peter’, dat is lied 969

1. Uw lente werpt haar licht vooruit
waar nog de winter woont.

Zij wekt een vrolijk nieuw geluid

en zet opnieuw de toon.

2. In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.

De diepste schaduw kent geen grens
zolang uw Paaslicht brandt.



3. O Licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,

die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.

4. En houdt de slaap ons nog verblind,
zZijn wij nog niet ontwaakt, —

Gij wekt ons met uw nieuwe wind:

de Geest die levend maakt!

5. Herschep ons tot het mensenkind
dat U als hartslag heeft,

in U alleen zijn bronnen vindt

en bij uw gratie leeft.

6. Hergeef de aarde haar gelaat,
verzilver haar met licht

Waarin Uw trouw te lezen staat.
Vernieuw haar aangezicht.

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader

Aankondiging collecten en mededelingen
Inzameling van de gaven, besloten met Lied
364:1

Slotlied (staande) Lied 905 (Wie zich door God
alleen laat leiden)

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (Lied 431c)

Orgelspel

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede
zondag!

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons
ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van
de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij
koffie, thee of limonade.

Collectes

De eerste collecte: is bestemd voor het
zendingsproject van Foka van de Beek in Bulgarije. Zij
is sinds kort ook werkzaam voor de Methodistenkerk.
De tweede collecte is voor de kerk.

De derde collecte: in de veertigdagentijd geven we
voor Stichting De Haven, een christelijke organisatie
die ondersteuning biedt aan mannen en vrouwen die
in de prostitutie werken

Manieren van geven:

- In de collectezak;

- Via de QR-code;

- Door overmaken:

Diaconale collecte:

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v.
Diaconie Protestantse
Gemeente ovv ‘Collecte’

Voor plaatselijke kerk:

NL87 ABNA 0516 6115 85
t.n.v. Prot. Gem. Voorburg

Vanmiddag in de Koningkerk:

- 14.30 uur Pianoconcert door leerlingen van Andrew
Wright

- 19.30 uur Taizé Avondgebed (17:30 zangrepetitie,
18:30 vegetarische maaltijd)

N.B. Maandag 23 februari is er geen middaggebed
i.v.m. een uitvaart.

Samen eten in de Voorhof

Dinsdag 24 februari, een verrassingsmenu voor 8,50
€. Inloop vanaf 17:15, aanvang 17:45. Opgeven kan
uiterlijk vandaag nog bij Sonja Smit, tel. 06 49822276.

Bijbels Leerhuis
Woensdag 25 feb 10:00-11:30 uur over het boek Job,
door ds. Adrie Sterrenburg. ledereen welkom.

Oecumenische vieringen Veertigdagentijd
Woensdag 25 feb, 4,11,18,25 maart 19:30 in de
dagkapel van de Martinuskerk aan het Oosteinde.
Thema: Innerlijke bewogenheid.

Meditaties in de Veertigdagentijd

Donderdag 26 feb, 5,12,19,26 maart en 2 april in de
Koningkerk, onder het kruis in de Kerkzaal. Inloop
vanaf 9.15 uur; de meditatie begint om 9.30 uur en
duurt tot 10.15 uur.

We mediteren rond de 7 kruiswoorden van Jezus.

Ze worden wel beschouwd als de meest heilige
woorden die Jezus gesproken heeft. Woorden om
aandachtig naar te luisteren, om erbij stil te staan.
Uiteindelijk zijn de kruiswoorden ook woorden om van
te leven. Woorden die ons aansporen om in de
voetstappen van Jezus te gaan.

Graag ontmoeten wij u op deze meditatieve weg naar
Pasen. - Adriénne van Mourik, Piet Mostert, Hilly Merx

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.com
06 28845567

Pastor Adriénne van Mourik adrienne@avanmourik.nl
06 47073420

COLOFON

Voorganger Ds. Hans Blom uit Almere studeerde theologie in
Kampen en in Genéve bij de Wereldraad van Kerken. Hij
was gemeentepredikant in Edam (Gereformeerd) en Huizen
(Samen-op-Weg). Sinds 2001 is hij predikant met bijzondere
opdracht van de PKN, werkt hij op het Hoofdkwartier van het
Leger des Heils en houdt zich bezig met het beleid op het
gebied van identiteit en geestelijk leven. Voor reacties:
hans.blom@legerdesheils.nl



mailto:hans.blom@legerdesheils.nl

